
Gents Lichtfestival
"Doc’s Wine Bar"



Tijdens het Gents Lichtfestival zal Doc’s Wine Bar alle dagen open zijn en dit tot in de late uurtjes
(max 01 uur) om u toe te laten uw bezoek aan het lichtfestival te starten of te eindigen met een lekker

hapje en drankje. 
U kan natuurlijk hier ook een pitstop maken tijdens uw tocht om de inwendige mens weer wat te

versterken.

De route loopt via een klein stukje Sint-Salvatorstraat en de Doornzelestraat en langs de Oude
Dokken.

Ideaal dus voor een bezoekje.
U kan genieten van een aantal gerechten en een ruim assortiment aan wijnen per glas en dit alle tegen

democratische prijzen. 
Niet getreurd ook voor de niet- oesters eters worden er een aantal heerlijke alternatieven voorzien.

We serveren de volgende gerechten.

Oesters per stuk - keuze .uit verschillende soorten
Tomatenroomsoep (met of zonder balletjes) .

Plankje van de zee.
Tapas plankje kaas en hesp

Sunny Pocket 3 soorten 

Woensdag 31 januari : vanaf 16 uur
Donderdag 01 februari : vanaf 16 uur 

Vrijdag 02 februari : vanaf 16 uur 
Zaterdag 03 februari : vanaf 16 uur 
Zondag 04 februari: vanaf 16 uur

Locatie in onze shop Tasttoe Two – Wijnhuis Gent in Dok Noord 7.

Bij voorkeur op reservatie via info@tasttoetwo.be.

Geef ons het aantal personen en uur door waarop je wil langskomen. 

Tot dan. 
Groeten Karel, Steven, Bjorn


